De betonnen muur
Het regent buiten en mijn cliënt heeft een afspraak om 10u00. Hij is dertig minuten te laat en ik ga ervan uit dat hij niet meer komt opdagen. Wesley had een paar weken eerder gebeld met de vraag te willen werken aan stukken uit zijn verleden. Daar is hij dan toch op zijn motor, zeiknat komt hij binnen en versiert mijn hal en trap met een dosis water. Dweilen met de kraan open. Overvloedig water dus vandaag wat kan betekenen dat er heel wat water wordt losgelaten, figuurlijk en letterlijk.
Wesley is opgevoed door zijn vader met de harde hand: structuur, orde en discipline. Als kind verdween al snel zijn vrijheid en speelsheid. Daarvoor in de plaats kwam een krachtmeting met zijn vader. Wesley begon als jong kind van zes jaar hierdoor een muur om zich heen te bouwen. In de sessie wordt dit waargenomen als een betonnen muur. Tijdens de sessie wordt duidelijk dat het innerlijk kind tegen de muur staat te kijken en niet weet wat te doen. Door de rigide opvoeding en het creëren van de muur als een beschermingsmechanisme komen de talenten en zijn wensen niet tot bloei, er is geen plek voor hemzelf. De talenten en zijn wensen zijn in potentie aanwezig maar telkens als Wesley ergens mee begint stopt het weer, ook in relaties. Dat maakt hem innerlijk enorm kwaad wat duidelijk zichtbaar is voor en tijdens de sessie. Door deze muur om hem heen gebeurt er iets merkwaardigs in de sessie, hij voelt duidelijk de lasten in zijn benen en ervaart zijn beide benen als afzonderlijk functionerend ipv samen te werken. Rechts leunt nadrukkelijk op het ratio en links op het gevoel met als gevolg dat er niet genoeg evenwicht is in zijn leven. In contact met het innerlijk kind schakelen we de volwassen Wesley in om duidelijk te krijgen waarom deze muur werd gebouwd. De omstandigheden met vader waren duidelijk traumatisch waarbij de muur een mechanisme werd om zichzelf te beschermen tegen de tirannieke handelingen van vader.
Plotseling gaat de cliënt door emoties heen, hij is het zat. Weg met die muur. Hij pakt een bijl en begint de muur in een razend snel tempo af te breken, zelfs de fundering moet eraan geloven. Hierdoor ervaart de cliënt veel licht dat binnenstroomt en voelt hij een plek op de grond, een plek voor hemzelf. Hij graaft een kuil en voelt de kracht van de aarde in zich stromen. Het grote voordeel van het voelen van aarde onder je is dat je meer aanwezig bent in het leven en dat je meer jezelf bent. En dat is nu net wat Wesley niet heeft ervaren vanaf zijn zesde jaar. De muur liet het niet toe grond onder zijn voeten te voelen en zichzelf op een natuurlijke manier te ervaren en te uiten. Door het afbreken van de muur en het ervaren van grond onder zijn voeten ervaart Wesley meer vuur dat in staat is zijn leven in eigen bewuste gekozen richtingen te plaatsen. Zelf het leven bepalen wordt plots inzichtelijk ervaren. Er komen hierdoor veel innerlijke kinderen vrij waardoor vrijheid en speelsheid weer een vrije gang krijgen. Er volgt een sterke lichamelijke en energetische schoonmaak die hem uiteindelijk rust brengt en meer eigenwaarde.
Tijdens en na de sessie ervaart de cliënt een sterke lichamelijke en energetische schoonmaak die hem in staat stelt nieuwe richtingen te kiezen in zijn leven vanuit een gevoel van rust en meer eigenwaarde. De kwaadheid in zijn ogen zijn niet meer zichtbaar en buiten is het gestopt met regenen. Daar gaat hij, terug naar huis op zijn motor en ik dweil nog even na om het water te drogen en de hal en trap weer op te kuisen, ik deed het met plezier!
