Links en rechts en het belang om het midden te vinden
In deze sessie werd duidelijk dat de cliënt veelal op zijn ratio, het mentale heeft moeten functioneren met als gevolg veel in het hoofd zitten, terughoudendheid en wantrouwen zijn de thema’s waar hij mee worstelt. Er waren in zijn leven als kind constante gedragscodes vanuit zijn omgeving, je kent het wel “knoop je jas dicht, recht je schouders, spreek met twee woorden, stel je netjes voor en eet zoals het hoort en zeg U”.

Doe maar of laat maar……..

Kortom; momenten dat je niet voldoende jezelf kunt zijn. Later in het leven klopt de cliënt aan bij de regressietherapeut met de vraag of zijn terughoudendheid en wantrouwen naar zijn omgeving kan worden opgelost. In de sessie wordt duidelijk dat de cliënt een gevoelig iemand is die als jongetje van 14 jaar worstelt met zijn geaardheid en zijn gevoeligheid. Zijn reactiepatroon is om vooral wat mannelijker en stoerder te worden. Dit begrijpbare maar buiten proporties aangepast gedag naar de maatschappij en naar zijn directe omgeving deed de cliënt vooral vanaf toen in het hoofd te gaan zitten. Nu op de therapiebank ervaart de cliënt visueel zijn linkerbeen volledig met bloemen, niets op aan te merken. Zijn rechterbeen ervaart hij als een woestijn, droog en nood aan water.
Water kan je symboliseren als emoties die diepte en richting zoeken. Vanwege leunen en steunen op het overlevingsmechanisme van het  mentale toen kreeg de gevoelskant geen ruimte zich op een natuurlijke manier te uiten.

De cliënt is zich hiervan bewust en de ontlading komt. Het mentale heeft al zo lang de boventoon gevoerd waardoor het aan het uitdrogen was getuige de symboliek van het rechterbeen. De tranen komen, het verdriet mag er zijn, de benen komen in evenwicht, het rechterbeen wordt als langer en zwaarder ervaren, het krijgt eindelijk water. Mooie signalen, want dat betekent groei  waardoor een nieuw proces in gang wordt gezet namelijk, het proces van evenwicht verkrijgen in polariteiten, het midden vinden zodat polariteiten weer kunnen samenwerken i.p.v. veelal afzonderlijk functioneren. Herstel van verbinding tussen hoofd en buik zodat energie weer op een natuurlijke wijze ervaren kan worden. In de praktijk betekent dat vertrouwen op het buikgevoel en het hoofd via dat gevoel op een rustige manier keuzes laten maken en/of knopen doorhakken, innige samenwerking.
Benen zijn natuurlijk bepalend voor onze tred. Blijven we staan, welke richting nemen we, wil ik vooruit of loop ik terug? Hoe sta ik eigenlijk op deze aarde? Sta ik stevig of leun ik teveel op rechts of op links?
Deze cliënt stuurde me de dag na de sessie een mailtje dat hij nog lichtjes hoofdpijn ervoer en de weg even niet naar huis kon vinden omdat zijn GPS er mee stopte………….

Voor de hoofdpijn had ik hem voorbereid vanwege het natuurlijk proces van minder in zijn hoofd te zitten, een hoofd moet daar aan wennen verzeker ik u. De GPS had ik niet voorzien maar………….Hij is thuisgekomen met hoofd en buik wel te verstaan.

