Veelal zijn mensen spiegels voor elkaar om eigen thema’s zichtbaar te maken. Dat zien we in relaties met elkaar waarin we verschillende rollen aannemen, bijvoorbeeld dominant en ondergeschikt, wegcijferend en opdringend, helpend en behoeftig, slachtoffer en dader, passief en actief, verantwoordelijk en onverantwoordelijk. In al deze rollen die we aannemen proberen we op één of andere manier inzichten te krijgen met welke thema’s we zelf worstelen en relaties tot anderen is een  manier om deze thema’s uit te spelen naar elkaar. Wat betekent eigenlijk een spiegel, volgens wikipedia het volgende:

Een spiegel is een voorwerp dat licht (en andere soorten elektromagnetische straling) weerkaatst volgens de wet "hoek van inval = hoek van terugkaatsing".
In sommige thema’s van onszelf waarvan we ons niet bewust zijn, hebben we de neiging deze te weerkaatsen naar de ander waarin we eigenlijk een hulpkreet uitzenden: “help mij want het is me onduidelijk”. Ik besef dat dit eigenlijk best wel lief klinkt maar er zijn natuurlijk ook omstandigheden waarin het weerkaatsten gebeurt via machtsmisbruik en manipulatie. Laten we deze twee aspecten voor het gemak eens loskoppelen.

1. Spiegelen via bewust machtmisbruik en manipulatie met als doel energie te vreten van een ander of anderen.
2. Spiegelen van thema’s naar elkaar met als doel onbewuste aspecten van onszelf op te helderen.
Bij het spiegelen nummer 1 zijn inmiddels geschiedenisboeken vol geschreven wat niet betekent dat deze spiegels nu niet meer voorkomen, ik ga ervan uit dat karmische aspecten hier een flinke rol spelen, karma dat nog moet worden opgelost of karma dat wordt gecreëerd.  

Bij spiegel twee zien we al een mildere vorm van spiegelen die veelal gebaseerd is op een wederzijds contract met elkaar om die lessen aan te bieden waarin we de omstandigheden creëren om te groeien als ziel. Voordat we incarneerden hebben we met onze zielengroep afspraken gemaakt om zielenlessen te leren. Laat ik een voorbeeld geven. Twee partners worstelen met het thema dominantie. De vrouw sommeert haar partner eens op te schieten terwijl de man druk bezet is op dat moment. Dat roept bij de man hevige weerstand op waarin de bom even barst, de man is uit zijn doen en er wordt even niet meer gecommuniceerd. Later op de dag beseft de man waarom hij zo uit zijn doen was, het dominante moment van de vrouw roept bij hem een thema op dat hij nog niet voldoende onder ogen had gezien, namelijk zijn eigen neiging om zich dominant te gedragen naar anderen toe.
Dit koppel heeft als thema ‘dominantie’ meegenomen, beiden kunnen niet om met dominant gedrag. Gelukkig beseffen ze in dit verhaal hun eigen aandeel hierin en hebben ze ook niet de bedoeling ‘te domineren’.
Dit is een simpel voorbeeld dat twee mensen in staat stelt vanuit het spiegelen naar hun eigen thema’s te kijken. Maar zo makkelijk gaat het niet altijd in het leven. Dat vraagt natuurlijk verantwoordelijkheid en het bewustzijn om even afstand te nemen en objectief te kijken naar de kunst van het spiegelen. Al doende leert men……..

Maar hoe zit het nu met spiegelen bij punt één, het misbruiken van anderen via macht en manipulatie? Er zijn inderdaad mensen die erge dingen doen, zaken die het licht niet kunnen verdragen. Stel je eens voor dat je in het duister zit, hoe ben je daar dan gekomen, in welke omstandigheden ben je daar terecht geraakt of verstrikt? Het lijkt me de bedoeling dat op één of andere manier die zielen het licht ooit durven gaan aanschouwen, dat kan lang duren want één ieder heeft een eigen wil. Men heeft een keus in het donker te verblijven of het licht op te zoeken. Maar gelukkig zijn er ook zielen die besluiten als spiegel te fungeren voor onze medemensen die vastzitten en verstrikt zijn in de grotten van hun eigen ziel. Ze worden uitgenodigd en ondersteund om op te klauteren naar lichtspleetjes en te wennen dat er andere wegen zijn om liefde voor zichzelf en anderen te voelen. 
Wat maakt eigenlijk dat we worstelen met onze eigen thema’s? Veelal heeft dit te maken met onverwerkte thema’s vanuit vorige levens. Reïncarnatietherapie is dan ook een effectieve snelle manier om komaf te maken met onverwerkte zaken vanuit deze vorige levens waardoor relaties tot anderen nu op een ruimere bewuste manier kan worden ervaren. Plotseling beseffen we waarom we in dit leven bepaalde rollen hadden aangenomen, we begrijpen waarom we ons wegcijferden, waarom we ons slachtoffer voelden, waarom we steeds dezelfde partner aantrokken met dezelfde thema’s die werden bespiegeld. Overigens is het leuk om te zien dat wanneer deze thema’s worden opgehelderd het leven dan plotseling positief verandert: we komen meer voor onszelf op, we voelen eindelijk onze eigenwaarde, we staan in onze kracht, er komt plotseling een nieuwe partner in ons leven waarin gelijkwaardigheid een belangrijke rol speelt. 

Kortom, er wordt dus heel wat bespiegeld in het leven en een effectieve manier van bespiegeling is die naar onszelf. De bewuste kijk naar en in onszelf, geeft ons de mogelijkheid te klimmen op ons levenspad.
